Bartje en Gerard Bambacht.
Twee gedecoreerde GVV-ers

Tijdens dit interview treffen we moeder en zoon Bartje en
Gerard Bambacht. Twee personen die een enorme lange
staat van dienst hebben binnen onze vereniging. Bartje
verrichtte ongeveer 45 jaar vele vrijwilligerstaken voor
GVWV'63. Gerard is inmiddels al ruim 28 jaar fysiothera-
peut/verzorger van onze vereniging. Over trouwe vrijwil-
ligers gesproken!

Hoe is de band met GVV’63 ontstaan?

Bartje: “Mijn man Jan was eerst werkzaam bij de kruide-
nierswinkel van zijn ouders, de Vivo in Haaften. Toen hij
in 1971 bij de Friesche Vlag ging werken, kreeg hij meer
vrije tijd. Hij ging toen voetballen in een lager elftal bij
GVV'63. En toen enkele jaren later Gerard ging voetbal-
len, werd Jan leider. Jan en ik gingen altijd mee naar de
wedstrijden. Enkele jaren later werd Jan jeugdsecretaris.
Op dat moment ging ik ook van alles doen.”

Gerard:" Ik was 7 jaar toen ik begon met voetballen.
Het was een mooie tijd met het voetbalveld nog aan de
Middelkampseweg tegenover Van Tuyl. In die jaren was
mijn vader leider, scheidsrechter en grensrechter. En mijn
moeder ging inderdaad ook veel doen.”

Gerard, ben jij altijd keeper geweest?

Gerard: "Het eerste jaar in de jeugd niet. Maar daarna
werd ik als snel keeper. Vaak keepte ik twee wedstrijden
op een zaterdag en daarna zat ik ook nog als 14-jarige
op de bank bij het eerste als reservekeeper. Mijn idool
was Wim Baks, in die jaren een geweldige keeper in het
eerste van GVV'63. Wim werd ook mijn keeperstrainer. [k
kan me nog herinneren dat ik meeging naar het Elzenbos
Toernooi in Haaften. Destijds een groot toernooi voor eer-
ste elftallen. Op de tweede dag raakte Wim Baks gebles-
seerd. Toen mocht ik als 14-jarige keepen in het eerste.
Als B-junior heb ik ook nog twee seizoenen in de Dordtse
jeugdselectie gekeept. Daarna ben ik naar de selectie van
GVV'63 gegaan en was ik twee jaar keeper van het twee-
de elftal. Daarna kreeg ik te maken met blessures en heb
ik me volledig op mijn studie gericht. Toen ben ik gestopt
met keepen.

Bartje, wat deed je allemaal voor GVV’'63?

Bartje:" Jan is 16 jaar jeugdsecretaris geweest. Toen hij
begon, ben ik ook allerlei taken gaan verrichten. Zoals:
alle teamkleding regelen, shirtsponsoring regelen, aan-
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plakbiljetten maken en ophangen, de lotto regelen, lotjes
verkopen in de kantine, het informatiebord maken, week-
briefjes typen, kleedkamers vegen, toernooien organise-
ren, scheidsrechters regelen , tenues wassen, omroepen,
etc. En dan heb ik een aantal zaken nog niet genoemd. In
die jaren moest er veel uitgetypt worden. Toen werkten
we nog niet met computers en internet. Ik was ook wel
kritisch. Vaak zag ik het al als zaken niet goed liepen en
probeerde dit dan aan te geven.”

Gerard, ook jij hebt al heel wat uurtjes aan GVV’'63
besteed?

Gerard: “Ja, dat klopt. In het laatste jaar (seizoen 92/93)
van trainer Wil Bouhuys zijn eerste periode, kreeg de
toenmalige verzorger Giel van der Wal een ski-ongeluk.
Hij stopte als verzorger en ik was net afgestudeerd als
fysiotherapeut. Vanaf januari 1993 ben ik fysiotherapeut/
verzorger bij GVV'63. Als verzorger zat ik bij het eerste
op de bank en ik was tegelijkertijd ook reservekeeper. De
verzorgingsruimte werd toen opgeknapt en ik kon daar
in de avonduren praktijk houden. Vanaf 1995 kreeg ik
een praktijk aan huis en ben inmiddels in een zelfstandige
praktijkruimte gehuisvest. Naast mijn werkzaamheden als
verzorger ben ik ook trainer/leider geweest in de jeugd bij
zoon Frank. Ik verzorg loopscholing bij de trainingen van
de selectie en ook bij de jeugdclinic. Daarnaast heb ik het
Sinterklaasfeest gepresenteerd en spelletjesmiddagen en
afsluitingen mede georganiseerd. Ook maak ik al meer
dan 20 jaar het programmaboekje en heb ik destijds met
Wim van Dalen de sponsorcommissie opgestart.”

Voor jullie werkzaamheden werden jullie beide be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Bartje: “ Ja, dat is heel mooi. Ik werd in 2007 geridderd
in de kantine en ik wist van niks. Ook ben ik erelid van
GVV'63 en drager van de Zilveren KNVB-speld. Ze noe-
men mij de moeder van GVV'63. Gerard werd een jaar
geleden geridderd. Hij heeft na het overlijden van Jan,
zoveel gedaan voor het Roparunteam de Brandwijk Bom-
melerwaard Runners. En natuurlijk ook voor GVV'63".

Gerard, wie heeft er in al die jaren het meest bij jou
op de massagetafel gelegen?

Gerard: “Dat is moeilijk te zeggen. Je hebt natuurlijk
altijd spelers die graag even los gemasseerd willen wor-



den. Maar je hebt ook spelers die zware blessures hebben
opgelopen en daardoor vaak bij mij langskwamen. Als
fysiotherapeut/verzorger ben je een vertrouwenspersoon
van spelers, maar je hebt ook met belangen van trainers
te maken. Je maakt verschillende soorten spelers mee.
Sommige jongens worden altijd getaped, maar je hebt er
ook bij die je bijna nooit ziet en bijna van het veld moet
plukken. Maar als ik toch iemand moet noemen, dan
Bjorn van Bruchem. Bruch komt vaak op het allerlaatste
moment aan en heeft dan nog allerlei wensen. Zet dat er
maar in.”

Hoeveel meter tape heb je eigenlijk in al die jaren
gebruikt voor de Gamerse enkeltjes?

Gerard: “ Op een rol tape zit 10 meter. Als ik dan tel
hoeveel rollen ik per seizoen verbruik en dat keer 28 sei-
zoenen. Dan kom ik op ongeveer 30.000 meter uit. Dus
30 kilometer tape.”

Bartje, wat vind je van de veranderingen op het
complex?

Bartje: “Het is geweldig. Het parkeerterrein, de kleed-
kamers, het hoofdveld en de fysioruimte van Gerard. Het
lijkt wel of we een nieuw complex hebben!”




